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Op 1 juni 2023 gaan negen mensen in het Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker niet langer meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving. 

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 

 Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 

Wij worden gesteund door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 april 

16 april 
1 juni 

 

Deelnemer aan het woord: Hilda Aerts 

 

 

 Alpeduzes AchtvanChaam 
 

 
 

 Alpeduzes AchtvanChaam 

 www.opgevenisgeenoptie.nl  

 
 

 

 De stand van zaken 
 per: 28 februari 2023 

 
nog 91 dagen  

€ 4.944,- gedoneerd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat we terug wilden gaan naar de Alpe d’Huzes, dat 
wisten we altijd al. Maar dat het zo versneld zou 
worden, dat had niemand verwacht.  
Zo ben ik nog aan het werk en zo zit je ’s middags met je 
zoon Pieter in het ziekenhuis.  
Met een klacht was hij langs de huisarts gegaan. Dan ga je 
uit van iets wat wel opgelost kan worden. Na een echo 
werd hij ineens toch doorgestuurd. Ik ging niets-
vermoedend naar huis tussen de middag om een boterham 
te eten en toen vroeg mijn zoon of ik met hem mee wilde 
naar het ziekenhuis. De vragen komen dan al een klein 
beetje in je hoofd, maar natuurlijk probeer je jezelf gerust 
te stellen en zeker ook Pieter. Nog diezelfde dag vallen 
zoveel zekerheden weg en valt je wereld in elkaar.  
Dan start er een periode van onzekerheid, wat gaat er 
gebeuren, hoe gaat zich dit ontwikkelen? Na 4 dagen vond 
de operatie al plaats. En daarna is het wachten, uiteindelijk 
een scan en de uitslag waarvan je niet weet of je hem 
horen wil. Wanneer deze goed blijkt te zijn, is de opluchting 
met geen woorden te omvatten.  
Wat dit met je doet als moeder is echt onbeschrijfelijk. De 
tijd erna blijft een tijd van onrust, tranen, emoties en nog 
zoveel dingen meer. Op dit moment kan ik zeggen dat het 
goed gaat met Pieter.  

 

 

 
ad6_achtvanchaam 

 

 

 www.8vanchaamnaaralpdu6.nl 

Kijk eens in de webwinkel op onze website om 
ons team te steunen met de aankoop van 
leuke en zeer originele artikelen, voor jezelf of 
om te geven, makkelijk online te bestellen en 
gratis door vrijwilligers thuisbezorgd. Kijk op: 

 

 

 

 

 

 

Voor hem en voor alle mensen die te maken krijgen met deze vreselijke ziekte, en met de mensen in onze 
gedachten die we missen, willen we samen de berg op. Met ons team acht van Chaam zetten we ons in om geld 
in te zamelen voor onderzoek om deze ziekte niet langer meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch.  
Steunt u ons ook?! 

 

 

  

 

entestukjes L 

mooie 

Met veel plezier gemaakt voor jullie 

 

 

 

 

 

Voor € 10,- of € 15,- wordt de lente 

thuisbezorgd van 20 t/m 25 maart 

 

opbrengst  
bestemd voor 

 

een actie voor 

  

May 06-53340972 

Hilda 06-10077062 
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 Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 

Wij worden gesteund door: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Activiteitenagenda 
Tompoezendag 

Lentestukjesactie 

Boekenmarkt 

Chaamse wandeling 

Lenterit 

Berg BBQ 
 
 

 

11 mrt 

20-25 mrt 

1 apr 

2 apr 

16 apr 

7 mei 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met deze acht vruchtdragende 
boompjes en heesters 

plant je op ca. 10 m² jouw eigen 
voedselbos in het kle in. 

Van alles wat  je plant,  kun je 

oogsten en gezond eten.  

BESTEL in de webshop op www.8vanchaamnaaralpdu6.nl 

 

06-36538168  

 

Met deze acht vruchtdragende 
boompjes en heesters 

plant je op ca. 10 m² jouw eigen 
voedselbos in het klein.  

Van alles wat  je plant,  kun je 

oogsten en gezond eten.  

 

opbrengst  
bestemd voor 

 

 

 

opbrengst  
bestemd voor 

 May Geerts  06-53340972 

 
 

10:00 – 17:00 uur 
Café Bellevue 

Dorpsstraat 27 Chaam 

 

 

 

  

  

 

ook bij jou gratis 

thuisbezorgd 

 

06-36538168 

_                              _                        _                          _  

  

zat erd ag  

maart 11 

Ba k k e r i j  V ro ma ns       Ke rk s t ra a t  1 2      Ba a r le - Na s s a u  

Het was op zaterdag 14 maart 2020 dat 

we de dag traditioneel mochten eindigen 

in de bakkerij van Marie-José Vromans 

om met veel voldoening na te genieten 

van weer een geweldige Tompoezendag, 

of zoals het allerjongste teamlid dat in de 

huidige taal noemt ‘by far de leukste actie’, 

als we nog niet weten dat na dat weekend 

de wereld op slot zou gaan en erger nog, 

een paar jaar op slot zou blijven. Nu, drie 

jaar later mogen we eindelijk weer een 

Tompoezendag bij Bakkerij Vromans 

gaan beleven. Drie jaar een grote stap 

opzij moeten zetten, terwijl de rotziekte 

niet op ons wacht. Marie-José Vromans, 

geïnspireerd door en voor haar man 

Arnold, zelf in 2017 in ons team de berg 

bedwongen, zet nu drie jaar later weer 

vertrouwd haar deuren voor ons en jou 

open. Dankzij Marie-José gaat het gehele 

bedrag van elke tompoes rechtstreeks 

naar kankeronderzoek. In de drie gemiste 

jaren zijn er ook bij jou zeker drie redenen 

bijgekomen om nu misschien wel meer 

dan ooit, een moment te mogen genieten 

van het leven. Doe het dan lekker! 

 

  

 

 
 


