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Op 2 juni 2022 gaan elf mensen in het Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker niet langer meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving. 

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 Wij worden gesteund door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Locobar avond 

Fotopuzzeltocht 

Alpe d’HuZus 

Alpe d’HuZes 

 
 

 

21 mei 

 

1 juni  

2 juni 

1 apr -26 mei 

 

 

 Alpeduzes AchtvanChaam 
 

 
 

 Alpeduzes AchtvanChaam 

 www.opgevenisgeenoptie.nl  

 
 

 

 De stand van zaken 
 per: 18 mei 2022 

 
nog 15 dagen  

€ 59.133,- gedoneerd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activiteitenagenda 

 In mijn tiende jaar naar Alpe d'HuZes 
kennen jullie mijn redenen om mee te doen. 
Ik wil je het dan ook besparen om nog eens 
mijn enorm lange motivatie te lezen, een 
motivatie die als maar groter en langer 
wordt. Ik blijf mensen tegen komen die ook 
met deze verschrikkelijke ziekte te maken 
hebben. Ik zou je kunnen vertellen dat ik al 
sinds 2011 naar de Alp ga en de vriend 
waarmee en waarvoor ik altijd ga, in 2018 is 
overleden. Ik zou je nogmaals kunnen 
vertellen dat hij mij heeft leren doorzetten en 
doorbijten. Ik zou kunnen vertellen dat hij mij 
heeft geleerd dat opgeven geen optie is. 
Ook zou ik kunnen vertellen dat we met het 
team uit het kleine Chaam al ruim drie 
honderd duizend euro bij elkaar hebben 
gefietst de afgelopen jaren. En ik zou je 
weer kunnen vertellen dat kanker een 
leefbare ziekte moet worden, maar dit alles 
weet je nu onderhand wel en ik wil nu 
eigenlijk iets anders vertellen. 
 
Kanker in de maatschappij 
In 2019 was het weer een prachtige editie 
van Alpe d'HuZes. Ik heb de berg 5 keer op 
de fiets beklommen en 1 keer hardlopend. Ik 
heb die editie meer dan ooit zoveel gedacht 
aan de eerste keer dat we daar waren, 
samen met John. Het was dus een prachtige 
Alpe d'HuZes. In de nacht dat we daarvan 
thuiskwamen, is er bij ons ingebroken en 
zijn al onze racefietsen en mountainbikes en 
nog veel meer weg gehaald. De fietsen die 
voor mij alles betekenden, gewoon weg 
gehaald. Ik was boos, verdrietig, ontroost- 
baar, en vooral teleurgesteld in mensen. 

 

 

  Samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad6_achtvanchaam 
 

 

 

 Deelnemer aan het woord: Henryc van Dongen 

Ik kwam net van een plek  in de 
Franse Alpen waar iedereen met 
elkaar om gaat zoals dat in een 
ideale wereld zou moeten zijn. 
En dan wordt je zo vreselijk hard 
terug op de grond gegooid als 
zoiets gebeurt. Ik kon gewoon 
niet geloven dat er mensen zijn 
die zoiets doen. Ik was het 
vertrouwen kwijt. In alles en 
iedereen. Ik was ook bang als ik 
's avonds alleen thuis kwam. Het 
was alsof ik ineens besefte dat 
je niet alleen kanker in je 
lichaam kunt hebben, maar ook 
in de maatschappij.  

 

 

 

goede mensen en mensen die 
twee racefietsen kopen omdat 
ze vinden dat  wij dat verdienen. 
Ik had in 4 maanden tijd kennis 
gemaakt met, wat mij betreft, de 
twee uitersten in deze wereld.  

 

 

 

Ongeloof 
Enkele maanden later gebeurde 
er echter iets wat ik nooit had 
durven en kunnen dromen. Er 
stond iemand bij ons in de 
keuken met twee gloednieuwe 
racefietsen. Hij vertelde niet in 
wiens naam hij deze fietsen 
kwam brengen. Hij vertelde dat 
er iemand bij hem in de zaak 
was geweest die het blijkbaar 
erg goed met ons voor had en 
dat die persoon voor ons deze 
fietsen wilde betalen. Ik kon er 
geen woorden voor vinden en 
nog steeds niet eigenlijk. Ik heb 
een half uur voor me uit staan te 
staren en alleen maar nadenken 
wie zoiets gedaan zou kunnen 
hebben. Ik geloofde gewoon niet 
dat er iemand zou zijn die ons 
twee racefietsen zou gunnen, 
omdat die persoon vindt dat 
Anne en ik die verdienen. Waar 
een half jaar eerder mijn ver-
trouwen in mensen geheel was 
gestorven, was het nu weer 
helemaal terug opgebloeid. 
Gelukkig zijn er ook nog  goede 
mensen op deze wereld. Maar er 
is natuurlijk een verschil tussen 
 

Ach barst 
Na de diefstal bij ons dacht ik 
echt 'barst allemaal met je Alpe 
d'HuZes'. Waarom zou ik weer 
een half jaar alle moeite van de 
wereld doen om weer een paar 
duizend euro te verzamelen en 
zes keer die berg op te stampen. 
Ons zelf helemaal kapot werken 
om te proberen de wereld een 
beetje beter te maken, voor een 
ander, terwijl er aan de andere 
kant mensen bestaan die zich  

 gedragen als kanker van de 
samenleving en zulke onver- 
draaglijke dingen doen. Ik 
kon me er niet meer toe 
zetten. Maar vertrouwen in 
mensen is terug gewonnen 
en ik dacht ik ga juist weer 
meedoen. Ik moet nu weer 
meedoen. Ik dacht aan wat 
John zou zeggen. Opgeven 
is geen optie. Laat je niet 
zomaar aan de kant beuken 
door een paar van die 
slechte cellen. Laat die 
kanker niet overwinnen, 
maar vecht er tegen. Put er 
juist kracht uit. En dat is wat 
ik wil gaan doen. Ik wil heel 
graag weer mee doen aan 
Alpe d'HuZes, omdat ik zie 
dat er met mij heel veel 
mensen zijn die vinden dat 
kanker de wereld uit moet, 
dat niemand meer dood mag 
gaan aan kanker. Ik strijd 
hier al jaren voor en heb al 
veel geld mogen ophalen. Er 
worden geen stappen gezet, 

 

 

 

maar sprongen. Wij hebben met z'n allen 
er voor gezorgd dat er medicijnen zijn en 
dat er al een heleboel mensen kunnen 
leven met kanker. Ik ga me niet aan de 
kant laten zetten door een paar slechten in 
ons land. We gaan er ook deze keer weer 
een pracht jaar van maken en ik hoop daar 
weer een bijdrage aan te mogen leveren. 
 

 
 

 

 

 
John blijft voor altijd in mijn gedachten. Ik 
denk bijna iedere dag wel een keer aan 
John. Aan hoe hij was, aan wat hij zou 
doen, aan wat hij zou denken en zeggen. 
Hij was een tweede vader voor mij. Hij 
heeft me dingen geleerd die ik altijd zal 
onthouden. Ik mis hem zo vaak. En heel 
veel mensen missen hun dierbaren door 
die verschrikkelijke ziekte. Ik blijf strijden 
voor een wereld zonder kanker. John gaf 
nooit op en dat ga ik ook niet doen. 
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Op 2 juni 2022 gaan elf mensen in het Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker niet langer meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving. 

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 

Wij worden gesteund door: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

fotopuzzelf ietstocht  

1 april t/m 26 mei 
 
 

routes verkrijgbaar 
via webshop 

www.8vanchaamnaaralpdu6.nl 
en bij de Locobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.8vanchaamnaaralpdu6.nl 

 

 

 
 

U N I E K  H E R G E B R U I K  

V A N  M A T E R I A L E N  

 

Kies op www.opgevenisgeenoptie.nl  
‘live site’ voor live doorkomsttijden  
en live webcam beelden per deelnemer.  
Zoek op naam van de deelnemer. 

 

Kijk naar Omroep Brabant of naar andere 
regionale omroepen op 2 juni. 
 

 

 

Download de officiële Alpe d’HuZes app op je 
telefoon om alles en de deelnemers te volgen 
op de koersdag 2 juni.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Via facebook:  Alpeduzes Achtvanchaam 
 

 

 

Via Instagram:  ad6_achtvanchaam 
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Jouw lichtje mee de berg op? 

06-17041708 
 

 
 

Afgelopen voorjaar kwam er dan 
eindelijk groen licht en konden we 
ons weer vol goede moed gaan 
richten op Alpe d’HuZes 2020, maar 
dan uitgevoerd in 2022. Ons geduld 
is behoorlijk op de proef gesteld. In 
de korte periode die ons nog restte 
voor het organiseren van activiteiten 
mochten we met ons team dankzij 
sponsors en veel vrijwilligers u 
alsnog verwelkomen bij vertrouwde 
en ook weer nieuwe activiteiten. De 
Chaamse wandeling voelde als een 
soort startschot  Heel Chaam weer 
aan een heerlijk lokaal ontbijt 
helpen, voelde als doorgaan waar 
we gebleven waren. En zo kan 
komende zaterdag in de Locobar 
weer vertrouwd het vertrek naar de 
berg worden ingeluid. Wie het kan 

 

 
weten, kent de spreuk ‘in slechte 
tijden leer je jouw vrienden kennen’. 
We gingen even twee jaren opzij en 
leerden onze vrienden kennen. We 
weten nu dat het er veel zijn en dat 
ze de rug recht hielden om ons te 
blijven steunen. Dankjewel lieve 
mensen voor het snel weer 
oppakken van de draad en het 
brandend houden van het vuur door 
het helpen bij en het deelnemen aan 
de activiteiten. Dankjewel voor jullie 
trouwe onvoorwaardelijke steun! En 
nu dan eindelijk samen de berg op! 

 

 

 

 

 

 

 


