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Op 4 juni 2020 gaan veertien mensen in het Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker niet langer meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving. 

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 

 Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 

Wij zijn gesteund door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Activiteitenagenda 
Ladiesbingo 

All you need is love 

Tompoezendag 

Chaamse wandeling 

Fotopuzzeltocht 

 
 

 

31 jan 

14 feb 

14 mrt 

5 april 
 

Deelnemer aan het woord:  Jan Schoenmakers 

 

29 mrt -17 mei 

 

 

 

 Alpeduzes AchtvanChaam 
 

 
 

 Alpeduzes AchtvanChaam 

 www.opgevenisgeenoptie.nl  

 
 

 

 De stand van zaken 
 per: 21 januari 2020 

 
nog 134 dagen  

€ 5.243,- gedoneerd 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van de Prinses 

Ik wens het team heel veel succes op de Alpe, opgeven is geen 

optie! Ik heb wel eens gezegd Alpe d’HuZes is een reis die je 

maakt en nergens kunt boeken. Het is jouw reis met zon en regen 

en je komt jezelf er meerdere malen tegen, maar als je reis 

afgerond is, is het de mooiste van allemaal, want daar boven op de 

Alpe spreekt iedereen dezelfde taal. Maar wees voorzichtig want 

één keer die Alpe beklommen blijft die berg roepen.... dus ooit... 

Voor nu hoop ik een onvergetelijke tijd tegemoet te gaan samen 

met iedereen die carnaval een warm hart toedraagt.  

Op een andere manier dan op de Alpe, maar het leven gaat met 

een lach en een traan en moet dan op zijn tijd ook zeker gevierd 

worden! Ik hoop dan ook ieder van jullie tijdens carnaval tegen te 

komen en samen te proosten op het leven!  

 

Daarom is en blijft het belangrijk om geld in te zamelen voor 
onderzoek naar middelen om mensen beter te maken, er worden 
grote stappen gemaakt, maar we zijn er nog lang niet.  
Dus steun de acties van al deze kanjers want samen maken we 
juist dat verschil.  
Carnaval en Alpe d'HuZes hebben die wat gemeen? Jazeker, 
beide brengen verbinding tussen mensen, samen bereik je meer, 
sterker nog.... je kunt het niet alleen. Ik vind het dan ook echt 
fantastisch om te zien wat voor team er elk jaar weer met elkaar 
die Alpe gaat bedwingen. Stuk voor stuk kanjers en inmiddels al 
over de Chaamse grenzen heen. De saamhorigheid die er is op 
de Alpe hoop ik ook met carnaval te voelen, want je kunt dan wel 
prinses zijn, maar alleen ben je nergens. Carnaval vieren doe je 
samen, samen een drankje drinken, samen een wagen bouwen, 
samen de optocht lopen, samen dansen of de polonaise lopen, 
samen even de zorgen vergeten en genieten van het leven. Jong 
en oud, hand in hand. Samen met jeugdprinses Marlou, ons 
gevolg en alle bonenpikkers en pikkerinnekes gaan we er dan 
ook zeker een mooi feest van maken!  

 

Als aan de andere kant het sauwelen aangekondigd wordt, mag 

ik hier als prinses iets schrijven. Uiteraard wil ik dit graag 

doen, ik heb immers zelf al enkele jaren mogen ervaren wat het 

is om je in te zetten voor Alp d'HuZes en wat het met je doet.  

Bijna iedereen komt wel een keer direct of indirect in aanraking 

met deze rotziekte. Ik zelf ook bij mijn familie, vrienden en ook 

in mijn werk als uitvaartverzorger zie ik helaas te vaak wat deze 

ziekte aanricht. 

 

Ik doe voor het 8e jaar mee met het team Acht van 
Chaam. Steeds hardlopend de berg op. In 2020 ga ik 
weer deelnemen aan Alpe d'HuZes om geld in te 
zamelen voor onderzoek om kanker uit de wereld te 
helpen en dat er in de toekomst geen mensen om ons 
heen aan deze ziekte overlijden.  
Dat alle vormen van kanker te behandelen zijn en dat 
iedereen die deze vreselijke ziekte krijgt, kan genezen of 
behandeld kan worden. Uiteraard ken ik ook mensen in 
mijn directe omgeving die kanker hebben gehad en die 
genezen zijn, maar ook die het niet gehaald hebben.  
Ons streven is om samen de top te gaan bereiken en 
daarmee zoveel mogelijk geld binnen te halen, voor een 
leven en een wereld zonder kanker. Om zo veel mogelijk 
geld op te halen voor het KWF heb ik jouw hulp nodig! 
Steun jij mij en het KWF? Dan zorg ik dat ik zo vaak 
mogelijk de berg op loop met al die lieve mensen in mijn 
gedachte! Alvast heel erg bedankt! 

 



  

 


