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Op 7 juni 2018 gaan tien mensen in het Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker niet langer meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving.  

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 

 samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook! 

Wij worden gesteund door: 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  www.opgevenisgeenoptie.nl  

 
 

 

 De stand van zaken 

 per: 14 april 2018 

201

7 

 

€ 20.041,21 gedoneerd 
 

 

 
 

 

 Activiteitenagenda  
21 april 
28 april 
11 mei 
12 mei 
21 mei 

 
26 mei 

 

Berg BBQ 
Fotopuzzel fietstocht 
High Tea 
Pleindag 
Schuimkoppe voor 
Alpe d’HuZes 
Karaokeband Loco 
 

nog 54 dagen tot de start 

 

 

 

 

Deelnemer aan het woord, Henryc van Dongen: 

 

In 2011 ben ik voor het eerst naar Alpe d’HuZes geweest. Mijn ouders hebben in dat jaar besloten John en Ellen 
te helpen met hun reis daarheen. Voor John was de reis te vermoeiend door de bijwerkingen van de medicijnen in 
zijn strijd tegen nierkanker. Heel erg onder de indruk van wat daar op die berg gebeurde, besloten wij toen het jaar 
later terug te gaan met een team Acht van Chaam. Sindsdien gaan we elk jaar terug 
We bedwingen ieder jaar begin juni dat pukkeltje in de Alpen, want het lijkt een zware berg maar als je daar 
omhoog fietst om 5 uur ‘s ochtends dan vergeet je even alle verschrikkelijke dingen in het leven en kun je alleen 
nog maar denken hoe bijzonder het is dat jij daar met ongeveer 5000 mannen of vrouwen, jong en oud, die berg 
bedwingt lopend, fietsend, met een handbike, in een rolstoel, op krukken, met een bolderkar, met een bakfiets je 
kunt het zo gek niet bedenken, maar met allemaal het zelfde doel : iedereen met kanker genezen en zorgen dat er 
niemand meer dood hoeft te gaan aan die verschrikkelijke  ziekte. De berg staat symbool voor de ziekte kanker. 
Het is een lijdensweg. En wij proberen op die ene dag in juni zo vaak mogelijk die berg te bedwingen, om een dag 
net als de mensen met kanker te lijden. Om een dag alles te geven, om een dag te voelen wat pijn is, om een dag 
te voelen hoe het is om bijna dood te gaan, om een dag gewoon helemaal kapot te gaan. Tijdens die lange 
lijdensweg kom je bocht voor bocht dichter bij de top, je kunt niet meer en je wil niet meer, je benen verzuren, je 
fiets kraakt, en dan moet je doorzetten. Je hoort de mensen langs de kant die je aanmoedigen en je weet dat je 
het zonder al die duizenden supporters niet zou halen. Je denkt aan die mensen voor wie je dit allemaal doet. 
Iedereen kent wel iemand die te maken heeft met die ziekte kanker. Je kijkt omhoog naar de top en denkt: ik val 
nog liever om dan dat ik stop. Je gaat door en door. Meter voor meter kom je dichter bij de top. Je rijdt het dorpje 
binnen, je bent er nu echt bijna, je voelt niet meer dat je nog benen onder je lijf hebt, maar je rijdt nog steeds en je 
vraagt je af of dit kan. Je beseft dat dit bizar is dat er ieder jaar tienduizenden mensen 1000 kilometer naar een 
berg in Frankrijk rijden om hier iets onmenselijks mee te maken. De laatste bocht en je ziet de finishboog en al die 
mensen die jouw naam roepen. Al die mensen juichen, klappen, schreeuwen, lachen en huilen voor jou.  
Het besef is er ‘’ik ben boven’’! je rijdt over de streep en je valt in de armen van… ja het maakt niet uit.                          
Iedereen is er voor iedereen tijdens Alpe d’HuZes 

 

 

 

 

en iedereen is blij voor je. Je geeft een high five aan 
iemand die je niet kent maar die een duim naar  je 
opsteekt. Je pakt je vrienden vast. Je knuffelt iemand die 
je pas 3 dagen kent, maar die nu een vriend is 
geworden, want vreemden worden vrienden op de Alpe. 
Je lacht en je huilt. Jij hebt iets gedaan waarvan iedereen 
zegt je bent gek, maar juist de mensen die gek genoeg 
zijn om te denken dat kanker de wereld uit kan, zijn de 
mensen die dat ook doen. Ik doe al 6 jaar mee met Alpe 
d’HuZes en John kreeg in 2011 te horen dat hij niet lang 
meer te leven had. Hij leeft nog steeds, omdat er ieder 
jaar een heel stel idioten een half jaar werken, acties 
doen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. 
En door die onderzoeken zijn er medicijnen uitgevonden 
waardoor mijn vriend John nu nog steeds kan zeggen: 
‘’ik hou vol’’! en daarom doe ik mee! 

  

 

Anky van den Hoek: 

  
Alpe d’Huez, de mythische berg. Het onmogelijke mogelijk 
maken. Op 1 dag de berg zo vaak mogelijk beklimmen  
De ziekte kanker onder de knie krijgen. Ooit moet het toch 
gaan lukken om een einde te maken aan de gruwelijke  

 gevolgen van deze ziekte! Want gruwelijk en genadeloos is de ziekte. Dat zagen we 22 jaar geleden toen mijn 
schoonmoeder werd overvallen door kanker en binnen 4 maanden overleed. Gruwelijk en mensonterend nam de 
ziekte bezit van haar lichaam. Er is inmiddels veel gebeurd. Gelukkig genezen ook mensen van de ziekte. Komen 
er mede dankzij Alpe d’HuZes steeds nieuwe behandelmethoden beschikbaar. Maar de gruwelijkheid van de ziekte 
is er nog steeds. Er moet dus nog veel onderzoek plaatsvinden. We zijn er nog niet! Voor de derde keer ga ik deel-
nemen aan Alpe d’HuZes. Naast vele jaren vrijwilliger te zijn geweest, was ik twee keer eerder deelnemer aan Alpe 
d’HuZes en beklom ik op één dag meerdere keren de Alpe. Het is een strijd met de berg. Voor mij is het heel erg 
zwaar, het is heftig, het is afzien. Regelmatig krijg ik het advies: je moet er vooral van genieten. Nou de eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat dat genieten zich wat mij  betreft beperkt van 100 m voor de finish tot 100 m na de 
finish…..Voor 1 dag de strijd voeren met de berg, een strijd die overeenkomsten heeft met de strijd tegen de ziekte 
kanker. Met het grote verschil dat de mensen die vechten tegen de ziekte elke dag deze strijd moeten voeren. En 
wij het slechts 1 dag doen!!! De symboliek van de berg. Je voert een strijd. Bocht na bocht. Je gaat tot het uiterste 
en net een beetje verder. Supporters helpen! Supporters steunen je om omhoog te komen. Maar je moet zelf 
trappen. Ik weet dat het zwaar wordt om de berg te beklimmen, ik zie er tegen op, maar ik ga het doen. Ik ben 
enorm dankbaar dat ik het mag doen. Ik ga omhoog uit diep respect voor de mensen die vechten tegen de 
vreselijke ziekte kanker, en in het bijzonder voor de mensen dicht bij ons. Ik trap omhoog In speciale herinnering 
aan de mensen die niet eens de kans kregen om te strijden. Ik ga fietsen met hele grote bewondering voor de 
mensen die de strijd gewonnen hebben, maar die elke dag nog de gevolgen van de ziekte met zich mee dragen.  
Want zij geven mij de kracht om door te gaan. Door hen weet ik dat het zin heeft wat we hier doen. 
 

Alpeduzes AchtvanChaam 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  
 

Wij zijn gesteund door: 
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  Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 
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 Vorig jaar is de kortingsbonnenactie geïntroduceerd  

met veel positieve reacties.  

Als jij zo’n kortingsbonnenkaart koopt, gaat € 10,- 

volledig en rechtstreeks naar KWF kankerbestrijding en 

kun je tussen € 80,- en € 200,- verdienen door de 

bonnen in te wisselen bij de winkels. De deelnemende 

winkels en bedrijven hebben een poster van de actie 

hangen. Als je het wil, bezorgen we de kaart bij je thuis.  

 

 
 

 
 

 

Voor de eerste keer werden de tenten met 
een beetje regen opgebouwd. Al snel 
blijken de wandelaars dat juist prima 
wandelweer te vinden. Niks mis met een 
lentewandeling met een stevige jas aan. 
Om half elf zijn er zelfs meer wandelaars 
geregistreerd dan ooit. De Paashaas 
vermaakte zich ook meer dan ooit. Als we 
aan het eind van de dag de tenten weer 
afbreken, breekt de zon door. Is dat niet 
wat het is? Op een bewolkte dag niet 
wachten op de  zon, want dan kan het wel 
eens avond worden. Dit was een zonnige 
dag waarop 57 geweldige vrijwilligers met 
bijna 800 wandelaars € 6.116,- bij elkaar 
brengen. Wat de Chaamse wandeling ècht 
teweeg brengt, maken twee dametjes 
duidelijk die met pijn in het hart aangeven 
niet meer de kunnen wandelen, zich toch 
inschrijven en met het autootje de pauze-
plaatsen bezoeken. Zo zijn we er toch een 
beetje bij en steunen het goede doel hé?! 
Het kan ook een dag later blijken als 
iemand heel beleefd om de route-
beschrijving komt vragen voor ons Thea, 
want die kon er dit jaar niet bij zijn. Ik wil er 
wel een tientje voor geven hoor, het is 
goed wat jullie doen, ja, ik heb het zelf ook. 

 

Zesde Chaamse wandeling 

 

 

 

 

 
Dit wordt weer zo’n superbingo, zegt de 
first lady die binnenwandelt. De knapste 
jonge mannen van Chaam staan al klaar. 
En het zijn weer van die prachtige prijzen 
die beschikbaar gesteld zijn. Geen strakke 
gezichten wachtend op dat ene nummer, 
daar zorgt de presentator wel voor. Hij 
verliest geen lady uit het oog in zijn streven 
dat niemand zonder prijs naar huis gaat. 
‘Ah, nog een balleke!’ wordt  gehonoreerd 
natuurlijk, gezelligheid voorop. Dankjewel 
Maarten Jansen, geweldige roze strop-
dassenmannen, alle ladies en vooral 
ruimhartige winkeliers om deze gezellige 
avond bijna € 3.000,- te laten opbrengen! 

 

 

 

 

routes verkrijgbaar: 

 

Loco Bar Dorpsstraat 22 Chaam 
elke zondag vanaf 11:00 

VVV kantoor Dorpsstraat 58 Chaam 
ma t/m za van 10:00-14:00 

Eetcafé D’n Brooy Chaamseweg 21 Gilze 
di t/m vr vanaf 11:00   za en zo vanaf 10:00 


