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Op 1 juni 2017 gaan tien mensen in het Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker niet langer meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving.  

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 

 samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook! 

 

 

 Alpeduzes AchtvanChaam 

 

www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  

www.opgevenisgeenoptie.nl  

€  23.466,81 gedoneerd 
  

nog 40 dagen  

 

 

per: 21 april 2017 

 

 De stand van zaken 

Wij worden gesteund door: 

         

 

 

 

 Activiteitenagenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotopuzzeltocht 
Berg BBQ 
Pleindag 
70-80-90 party 
Driesprongactiviteit 
Benefietavond Loco 

 
 

1 april - 8 mei 
29 april 

6 mei 
6 mei 

9 en 17 mei 
20 mei 

 

 

 

 

 

Henryc van Dongen: 

 

 

In 2011 ging ik voor het eerst de berg op voor mijn vriend John.   

 

 
 

 Langzaam dringt het tot me door. pijn, ziekenhuis, vanavond opereren. Het is dood stil. Iedereen kijkt naar 

elkaar of kijkt doelloos voor zich uit en wacht tot iemand de passende  woorden heeft gevonden om deze kille 

stilte te onderbreken. Ik denk aan… aan niks. Ik staar voor me uit en kijk buiten hoe de sterren fonkelen als of 

ze allemaal even met ons meeleven. De maan weet met veel moeite toch nog een gaatje tussen de wolken te 

vinden. En buiten klinkt het geluid van schaatsende kinderen die geen enkel idee hebben van wat zich op dit 

moment hier afspeelt. Een ‘’snif’’ doet me ontwaken uit mijn gedachten. En ik merk hoe mijn ogen vochtig 

worden. Ik probeer het niet eens in te houden. Ik knijp mijn handen tot vuisten ik voel dat ik van alle kanten 

bekeken wordt. Maar het doet me niets. Ik ben boos, ik ben verdrietig, ik ben verbaasd en dat alles tegelijk. Ik 

heb geen idee wat ik moet doen. Op mijn broek vallen tranen. Ik kijk er naar het zijn tranen die me vertellen  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

behandelmethodes toegepast worden. Nieuwe methodes die 

ontwikkeld kunnen worden dankzij Alpe d’HuZes. Nieuwe 

behandelingen die zes jaar geleden nog niet toegepast werden. 

Dat geeft ons moed om door te gaan. We doen dit ergens voor!! 

Maar als we dan afgelopen november afscheid moeten nemen 

van een prachtige jonge vrouw. Dan slaat de twijfel weer toe. 

Waar doen we dit voor? En als op de basisschool twee kinderen 

zelf de oneerlijke strijd met de ziekte moeten voeren, dan denk 

ik: gaat het ons een keer lukken?? En als de vader van een 

vriendje van Henryc niet eens de kans krijgt om te strijden.. 

hoeveel hebben we dan al bereikt? We houden ons vast aan de 

positieve resultaten!!! Eens komt de dag dat niemand meer 

dood gaat aan kanker. Daar zet ik me voor in. Daarom ga ik 

voor één dag de strijd aan met die prachtige maar vreselijke 

berg. Omdat we nog niet klaar zijn!! 

 

 

Soms voelt het alsof de beklimming al zes jaar duurt. Ik vecht voor hem en met hem van bocht naar bocht. 

 

 
 

 

Tweede Kerstdag 2016 

 

 
 

 

dat ik bang ben die me vertellen dat ik hier zit 

tussen allemaal mensen die weten wat ik voel die 

allemaal mee leven tot en met de kleinste. Ik voel 

een hand op de mijne één die me zegt dat we er 

niet alleen voor staan en één die me zegt dat ik dit 

jaar weer alles zal gaan geven om zo veel mogelijk 

geld op te halen voor Alpe d’HuZes. Ik voel een 

klein hoofdje op mijn schouder en twee kleine 

armpjes om mijn nek die me vertellen dat we hoop 

moeten houden, dat opgeven geen optie is en die 

mij vertellen dat zij later kan zeggen ‘’vroeger ging 

je dood aan kanker, maar nu niet meer!’’ 

 

 

 

 

Anky van den Hoek: 

 

Wat zou het fijn zijn als er niemand meer dood zou 

gaan aan kanker. Wat zou het geweldig zijn als 

mensen met kanker, ondanks hun ziekte, toch een 

fijn en goed leven kunnen hebben. Wat zou het fijn 

zijn als die gruwelijke verhalen over de ziekte 

voorgoed tot het verleden zouden behoren..... Maar 

helaas, zover zijn we nog niet. En daarom gaan we 

door!! Want samen komen we steeds dichterbij het  

 ultieme doel. Inmiddels 21 jaar geleden werd ik van heel dichtbij geconfronteerd met de vreselijke ziekte 

kanker. Mensonterend nam de ziekte bezit van het lichaam van mijn schoonmoeder. Slechts vier maanden, 

veel ongeloof, enorme verbittering, een gruwelijk ziektebeeld en een grenzeloze onzekerheid zaten er tussen 

de constatering van de ziekte en het overlijden. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Zijn er stappen gezet in de 

bestrijding van de ziekte. Gelukkig, want daardoor hebben lieve vriendinnen de ziekte kunnen overwinnen! 

Maar de gruwelijkheid van de ziekte is nog precies als toen. Acht jaar geleden werd bij een vriend van ons 

nierkanker geconstateerd. Zijn nier werd weggehaald en daarmee was het opgelost. De arts zei: Als 

nierkanker terug komt, kunnen we niets meer voor je doen… Het duurde twee jaar en het kwam terug. Toen 

zijn de jaren van hoop en vrees begonnen. Vrees omdat de ziekte genadeloos toeslaat. Hoop omdat er nieuwe 
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  Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 
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Voor Marian Goos mag bij Albert Heijn 
Laurijssen elke euro en cent statiegeld 

naar Alpe d’HuZes. 

 

 
 

 

 

 

VVV kantoor Dorpsstraat 58 Chaam     
        ma t/m za van 10:00-14:00 
    Loco Bar Dorpsstraat 22 Chaam     
           elke zondag vanaf 11:00 

routes verkrijgbaar: 

  

 

 

  

 

 

De Chaamse wandeling is niet alleen wandelen, het is meer en het 

is vooral genieten van het leven. Het zijn de pauzeplaatsen en het 

nabuurten met het dik verdiende speciale biertje dat nergens zo 

speciaal smaakt. Hoe groot het terras ook is, het blijkt weer te 

klein. Hoeveel stoelen er ook worden bijgesleept, het blijven er te 

weinig. Napraten en gewoon samen genieten met  900 lopers in 

de aprilzon. Met een kleurtje op de wangen naar huis gaan en 

samen € 6.405,- bijeen brengen, dat is de Chaamse wandeling. 

 

Met de Chaamse wandeling stap voor stap dichterbij 

 

 

 

De leukste bingo met ongelooflijk veel 
prachtige prijzen, de mooiste mannen van 
Chaam in de bediening en presentator 
Maarten Jansen die op onnavolgbare wijze 
een volle zaal ladies kan laten genieten. Het 
is Chaams cabaret, sauwelen, een liedjes-
festival, zeker als een dame een valse 
bingo heeft. Een geweldige avond met een 
live intermezzo van Meggy van Raak. 
Dankjewel voor deze unieke avond, 
dankjewel sponsors en ladies voor € 3.418,- 

 

 

 

 

 

 
 

KIJK OP 

 06-36538168 
   

 

 de westlandse coverband                  

    Frantix 

 
kaarten verkrijgbaar bij: 

BAKKERIJ VROMANS 
Baarle-Nassau 

EETCAFE DE KLUIS 
Ulicoten 

LOCOBAR 
Chaam 

 

 

 
AANVANG:  20:00 UUR 

ENTREE:  € 5,-- 

 
Het was zondag 2 april weer een mooie 

en goed verzorgde wandeling. Dank aan 

de organisatie. Wij wensen het Team 

Acht van Chaam heel veel succes met 

de voorbereidingen van 1 juni. Dat er op 

de Alpe d’HuZes door hen prestaties 

geleverd worden dat weten wij zeker. 

Voor ál die mensen die wij moeten 

missen en die ziek zijn daar doen wij het 

tenslotte voor.  

Opgeven is geen optie! 

 


