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Op 2 juni 2016 gaan negen mensen in het Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker niet langer meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving.  

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 

 samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook! 

 

 

 Alpeduzes AchtvanChaam 

 

www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  

www.opgevenisgeenoptie.nl  

€  15.373,95 gedoneerd 
  

nog 31 dagen  

 

 

per: 1 mei 2016 

 

 De stand van zaken 

Wij worden gesteund door: 

         

 

 

 

 Activiteitenagenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een strijd voeren tegen Kanker? Dat hoef ik 
gelukkig niet. Wel weet ik wat deze ziekte aan 
angst, pijn en verdriet kan veroorzaken en ben 
ik me ervan bewust dat de gezondheid waarin 
ikzelf, mijn lieve vrienden en familie verkeren 
niet zo vanzelfsprekend is als deze lijkt en ook 
zomaar kan veranderen. 
Precies dát is de reden dat ik mij wil inzetten 
voor het KWF en meedoe aan de Alpe d’HuZes, 
samen met mijn moeder. Mijn moeder omdat zij 
nu de leeftijd heeft bereikt waarop haar vader 
zijn strijd tegen kanker verloren heeft, ik omdat 
ik dankbaar ben dat ik dit nu samen met haar 
kan doen; beide in goede gezondheid. Ik zie het 
als een zeer bijzondere kans om samen een 
prestatie te leveren, op te komen voor dit goede 
doel èn een ervaring te delen die later voor ons 
beide zeer dierbaar zal zijn. Een kans die ik 
trots en met beide handen aangrijp. 
 

 

 

Hoe mooi zou het zijn als steeds meer deelnemers van de Alpe d’HuZes in goede gezondheid de 
‘strijd’ kunnen leveren op de berg, zonder dat zijzelf of hun dierbaren aan de zijlijn hun eigen strijd 
aan het voeren zijn?! Moeders en dochters, vaders en zonen, vrienden en vriendinnen! 
Laten we dit mogelijk maken door onderzoek naar nieuwe behandelingen en medicijnen te steunen. 
Samen met de leden van team Acht van Chaam, samen met alle deelnemers van de Alpe d’HuZes 
en samen met jullie als supporters!  
Afwachten is een gemiste kans als je ook nu in actie kunt komen. Geniet van het leven zodat je 
later in plaats van alleen maar wensen, juist mooie herinneringen overhoudt.. 
Bedankt voor jullie support! 
Dorien van Eil 

 
 
 

 

  
Kledingbeurs 
Cheerleaders 
dansworkshop 
Ladies Bingo 
Pleindag 
Benefietavond Loco 

 
 

7 mei 
7 mei 

 
13 mei 
14 mei 
21 mei               

 

 

 

 

 

 

 

 Kaarten verkrijgbaar:  

alleen telefonisch of per email 

8 mei vanaf 9:00 uur  
ankvandenhoek@xs4all.nl     06-17041708 

 

 

 

 Dankjewel voor al jullie kleding! 
en tot ziens op 7 mei! 
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  Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 
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De gedachte van een Alpe d’Hu Zes gangen diner was nooit dat we 

er zes dagen werk aan zouden hebben. Een week van voor-

bereidingen in de keuken van Eetcafé D’n Brooy met ons hele team 

ging echter wel vooraf aan wat een prachtige avond zou worden. 

Prachtig omdat iedereen van de koude keuken tot de warme 

keuken, van het eerste bord tot de laatste afwas, van achter de bar 

tot in de serre, heeft genoten van dit heerlijke benefietdiner. 

Chefkok Yvonne en haar rechterhand Robin presteerde het weer 

om in elke gang bijna honderd culinaire  

 

 

 
roerende beelden aan het einde. Voor de gasten een bijzonder etentje en 

voor ons team een bijzondere bindingsactiviteit. Voor de gasten, voor de 

sponsors van de ingrediënten en voor de medewerkers van D’n Brooy 

maken we een diepe buiging van dankbaarheid en waardering. Dat 

medewerkers die al een tijdje niet meer werkzaam zijn voor D’n Brooy die 

avond vrijwillig komen helpen, is veelzeggend over de gastheer en 

gastvrouw Edwin en Yvonne en weerspiegelt de karakters van 

welwillende mensen en de steun die we mogen ontvangen. Tussen de 

gangen door vertelden alle teamleden, ieder op geheel eigen wijze, ludiek  

 

hoogstandjes aan te bieden. Een waan-

zinnig diner met een Alpe d’HuZes 

traantje vanaf het snijden van de eerste 

uien tot bij een betekenisvol lied en ont- 

 

en boeiend hun motivatie voor deelname aan Alpe d’HuZes. Eva en Monique, beiden met hun eigen 

motivatie, verrasten de gasten met hun geweldige vertolking van het lied Everybody needs 

somebody. Iedereen beseft dan weer dat we elkaar nodig hebben om er iets moois van te maken 

want dan kan zo’n prachtige avond zomaar € 4.675,- opleveren. 

 

 
Warm door de Berg barbecue en de hartverwarmende 
gasten bij die barbecue kon met een beetje zon de 
winterjas soms zelfs even uit. Honderd gasten konden 
met unieke lekkernijen genieten van de gastvrijheid van 
natuurkampeerterrein Het Beekdal. De schitterende en 
pakkende live muziek door leerkrachten van het OLV 
lyceum Breda was even wennen voor de royaal en loyaal 
aanwezige middelbare schooljeugd, maar zo mooi kan 
het leven een bourgondische barbecue maken. 
Dankjewel familie Geerts, barbecue gasten en slagers! 
Deze zomerse middag leverde dankzij jullie € 1.520,- op! 

 

Een warm 

plekje in de 

koudste 

aprilmaand ooit. 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

We nemen jouw lichtje mee de berg op 

als jij dat wilt. In ons hart is altijd plaats. 

Stuur naar ankvandenhoek@xs4all.nl 

een bericht en jouw lichtje met jouw 

intentie, wens, hoop gaat mee. 


