
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Wij worden gesteund door: 

 

 

  

nieuwsbrief 19 
2014 

week 

 

Op  5 juni 2014 gaan acht mensen in dit  Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker over tien jaar niet meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving.  

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 
 

 

 

 De stand van zaken 
 

samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook!  

Alpeduzes AchtvanChaam 

 

 .www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  
klik op ‘actiepagina’s 2014’ en zoek op Acht van Chaam 

Xwww.opgevenisgeenoptie.nl  
     

per: 9 mei  2014 
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nog 27 dagen tot de start 

€  18.573,20 gedoneerd 

 

 

aan het woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemer  

 

 

 

 

 Activiteiten agenda 

 

 

 

 

Over een paar weken is het alweer zo ver! Alpe d’HuZes!  
Ik kan het nu uit eigen ervaring zeggen: Alpe d'HuZes is een 
prachtige ervaring. Het gaat niet zonder slag of stoot en 
deelnemen is een loodzware opgave.  
De één zoekt zijn uitdaging in 1 beklimming, terwijl een ander 
in een dag 6 keer omhoog gaat. Ieder zijn niveau en zijn eigen 
tempo. Het is geen wedstrijd. Vorig jaar heb ik voor het eerst 
deelgenomen en  gehuild en gelachen van emotie. Het doet 
wat met je (zelf moeder van twee dochters) als je op het 
wegdek leest; “mama, ik doe dit voor jou!” of nóg erger als een 
moeder dit over haar eigen kind moet zeggen…  
Ik heb er enorm veel van geleerd en er een enorme voldoening 
uit gehaald. Alpe d'HuZes heeft meerdere kanten, maar de 
emotionele is ongetwijfeld de belangrijkste! Maar daarnaast 
was er natuurlijk ook het plezier van vijf dagen optrekken met 
ons geweldig team en aanhang! De samenhorigheid die 
vanzelf ontstaat wanneer je samenwerkt aan hetzelfde doel. 
Maar zo divers als de redenen zijn, zo eensgezind is de 
motivatie en gedrevenheid van ons team. Iedereen zet zijn of 
haar talent in om zo veel mogelijk geld in te zamelen! Zelf had 
ik het idee om als enige dame van het team iets te organiseren  
 
 

 
                                      

 

 

10 mei       Benefiet avond 

5 juni         Koersdag Alpe d’HuZes 

 

 Alpe d’HuZes geldbesteding: kanker.nl  
 

Wie geconfronteerd wordt met kanker heeft voortdurend nieuwe vragen over de ziekte. Er is dus 
voortdurend behoefte aan betrouwbare, actuele en persoonlijke antwoorden die altijd, snel en voor 
iedereen toegankelijk zijn. Antwoorden die helpen bij het maken van keuzes over behandelingen 
en het afwegen van risico's en die grip geven in een onzekere situatie. Een plaats waar alles over 
kanker te vinden en te delen is. Waar lotgenoten en professionals elkaar helpen en samen werken 
 

 

 

 
voor dames! Een VIP BINGO! Wat een succes! 125 kaarten waren in no time uitverkocht! Met dank 
aan mijn team, aan Lauren Overall Beauty en haar ouders voor de enorme gastvrijheid, Fraai 
Projecten voor de aankleding en Yvonne van D’n Brooy voor de heerlijke hapjes. Hierdoor hebben 
125 dames kunnen genieten van een bingo met fantastische prijzen gesponsord door vele gulle 
ondernemers! Teveel om hier te benoemen, dat doe ik nog op een andere wijze maar allen DANK  
DANK DANK! Verwend door onze toy boys in roze stropdassen en op weg naar huis met nog een 
mooie gevulde goodybag  in de hand, durf ik namens deze 125 dames te spreken van een zeer 

 

geslaagde avond die ruim €3000,- heeft 
opgebracht voor Alpe d’HuZes! Want 
ondanks alle commotie rondom de Alpe 
d’HuZes opbrengsten, is mijn motivatie 
om verder te strijden tegen kanker 
onverminderd. Geld voor onderzoek is 
en blijft nodig en opgeven is geen optie! 
5 juni aanstaande is de legendarische 
berg weer gevuld met fietsers, lopers, 
supporters en vrijwilligers! Nu al ben ik 
ontzettend trots op ons team, onze 
supporters, onze sponsors, de vele  
vrijwilligers en de hele Alpe d’HuZes 
organisatie! We gaan er weer voor! 
Groetjes Anik! 

 

 

in een steeds groeiend netwerk van begrip, 
kennis en kracht. Die plaats is nu kanker.nl.  
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Ieder zijn eigen en samen één doel,  steun ons ook! 
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De laatste klas van de lagere school blijft je leven lang bij. Taal 
en rekenen wordt hoe dan ook beheerst en het is uitzien naar 
het leven dat hoe dan ook gaat komen. Het leven op de 
basisschool; al generaties lang afgerond of juist begonnen met 
een rollenspel. De musical met maar één hoofdrol en 
teleurstellingen bij de rolverdeling. Daar moeten ze mee leren 
omgaan en het zal ook dit jaar weer een prachtige voorstelling 
worden.  
In groep 8 van De Driesprong is door het verhaal van Henryc 
en Jaap spontaan ook een andere rolverdeling ontstaan. Er 
ontstonden bij de kinderen eigen initiatieven om steun te geven 
aan Alpe d’HuZes. Er kwamen ideeën. Er werd heus ver-
gaderd. Ze schreven plannen en scenario’s. Ware draaiboeken 
werden opgesteld en uitgewerkt. Er werd gebouwd en ge-
bakken. Flyers werden ontworpen en verspreid totdat op 
zondagochtend precies op tijd de eerste auto zich meldde voor 
de wasbeurt. Wat volgde was een prachtige zondag met veel 
actie, bezoekers, cup cakes, tosti’s, vertier en gezelligheid. 
Groep 8 kinderen die niet allemaal bij elkaar in het vrienden-
boekje staan, die niet elke dag met elkaar spelen of rond-
hangen en wèl in elkaar talenten boven brengen die ze nog niet 
kennen. Zo’n dag, zo héél ver weg van alle Cito toets scores, 
maakt duidelijk dat als ieder kind zo ongedwongen tot zijn recht 
kan komen, dan kunnen ze samen op hun manier de hele 
wereld aan. Iedereen heeft verdiend genoten van deze dag, 
weliswaar wetend dat je door iets te doen ook iets kunt 
bereiken, vermoedt bij het naar huis gaan nog niemand dat ze 
hiermee zomaar € 570,90 verzameld hebben. 

 
 

 

Wat maakt die Cito toets nou uit?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar namen we 
kaarsjes mee uit Chaam 
de berg op. 200 gebaren 
herinneringen, wensen, 
gedachten, uitingen van 
hoop. Boven op de berg 
maakten we daarmee 
één hart. Twee dagen 
en nachten lang brand-
den daar de lichtjes uit  
Chaam. Voorbijgangers knielden erbij, lazen de teksten 
of vroegen of ze er hun kaarsje bij mochten plaatsen. 
Ook nu gaan er weer kaarsjes mee en jouw lichtje met 
jouw intentie kan erbij zijn. Stuur een email naar: 
ankvandenhoek@xs4all.nl  We strijden ook voor jou! 

 

De enige echte Chaamse ansicht-
kaarten zijn van het Alpe d’HuZes team!  
U kunt deze zeer unieke kaarten 
gewoon kopen en versturen naar al uw 
vrienden en kennissen. U kunt kiezen uit 
een setje ‘Groeten uit Chaam’ en uit een 
setje ‘Gelegenheden’. Stuur een 
bijzondere groet met een bijzonder 
kaartje èn steun hiermee ook het goede 
doel! Deze mag u niet missen. U kunt 
ze o.a. kopen bij het VVV kantoor  en de 
bieb. Met een emailberichtje naar  
ankvandenhoek@xs4all.nl  worden de 
kaarten bij u afgeleverd. 
 

Kaartje sturen? 

 

4 Achtjes  

voor € 4,-  

waarvan € 1,- voor Alped’HuZes 

Geniet van deze Chaamse specialiteit 
met passie en zorg gebakken door 
bakkerij Van Gils. 

 

 

  


