
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Wij worden gesteund door: 

 

 

  

 

nieuwsbrief 11 
2014 

week 

 

Op  5 juni 2014 gaan acht mensen in dit  Chaamse team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan.  

De strijd wordt gevoerd om kanker over tien jaar niet meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving.  

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 
 

 

 

 De stand van zaken 
 

samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook!  

Alpeduzes AchtvanChaam 

 

 .www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  
klik op ‘actiepagina’s 2014’ en zoek op Acht van Chaam 

Xwww.opgevenisgeenoptie.nl  
     

per: 14 maart  2014 
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€  3.161,85 gedoneerd 

 

 

 

aan het woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemer  

 

22 maart    Avondurencross                

30 maart    KBO middag 

6  april       Chaamse wandeling 

15 april      Driesprong dag 

19 april      Brouwerij plein dag 

24 april      Bling Blingo 

10 mei       Benefiet avond 

 

 

 Activiteiten agenda 

 

Is het zo dat als in je naaste omgeving een geval van 
kanker voorkomt, je dan pas beseft hoe belangrijk het is 
om geld te doneren aan het KWF kankerbestrijding?? 
Mijn antwoord is helaas, ja! 
Toch zou ik er iedereen  ervan willen overtuigen dat alle 
donaties natuurlijk ook voor de toekomst van de volgende 
generatie zijn. 
Deze ziekte kan alleen overwonnen worden met veel 
onderzoek en daar is nu eenmaal geld voor nodig. Het 
blijft schrikbarend dat er nog zoveel mensen de diagnose 
kanker krijgen en niet weten wat hun toekomst is. 
Om ook iets fysieks eraan bij te dragen ga ik Alp d`HuZes 
fietsen, het zal afzien worden , maar samen met het team 
Acht van Chaam ga ik er alles aan doen om de top hopelijk 
meerdere keren te bereiken. Fietsen was mijn hobby, nu is 
het een motivatie om voor degene die mij zeer dierbaar 
zijn en deze ziekte hebben of de strijd verloren zijn het 
uiterste uit mezelf te halen en de top bereiken. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand 
met deze ziekte in de directe omgeving. 
Voor iedereen die met deze ziekte in 
aanraking is geweest; de eerste keer dat ik 
de top bereik is dat voor jullie! 
Sportieve groet van Edwin Wirken, gelukkig 
getrouwd met Yvonne en 2 kanjers van 
kinderen Merel en Mees. 
Komen jullie ook allemaal kijken en/of 
meedoen met de avondurencross op 
zaterdag 22 maart bij ons, bij D`N BROOY! 
 

 

 

                           vanaf 16:30 uur vrije toegang 
                                      17:00 uur fietsclinic  en        
                                                 jeugdprogramma 

                                               Door Marc Goos                     

                                          Nick van der Lijke  
                                              profrenners van de         
                                                     Belkin ploeg en 

                                         Niels Meeuwessen 
vanaf 18:30 uur vrije toegang > 16 jaar 
vanaf 19:30 uur wedstrijd manche A & B 
                      (20 minuten + 1 ronde) 
                      Fun dames en heren klasse 
                      (20 minuten + 1 ronde) 
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Dit kan zeker weer iets moois worden,  steun ons ook! 
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D A M E S  E N  H E R E N  H A A R M O D E 

 

 

 

De meeste dieren in Nederland hebben geen keuze, maar 
toch heeft onze Olympische monarchie in de volks-
vertegenwoordiging een partij voor de dieren. In die Walt 
Disney tekenfilm leven wij. Eens in de vier jaar lijken ze uit 
hun winterslaap te komen. De locale politici. Ze stoten elkaar 
weer eens aan en rekruteren welwillende, liefst bekende  
 
 

 

Hoe kon toch het motto ‘Hedde gij ze nog op un rijke?’ zo 
ver vooruit bedacht vooruitlopen op het landelijk nieuws dat 
in Chaam zoveel rijken wonen? In de prachtige optocht die 
door Bonenpikkerslaand trok, werden ze dan ook volop 
opgezocht natuurlijk. En gevonden ook. Aan het stralende, 
overtuigende, enthousiaste en niet te missen team van 
Bonenpikkers en Alpe d’HuZes werd gul gegeven langs de 
optocht. Dankjewel feestvierders, voor € 300,76! 

 

Met een ijzersterk doel 

 

Wandelen 
voor een gezond 

Gaan voor een gezond leven met kanker. 
Kanker moet een leefbare ziekte worden. 
Dat is onze missie. Mèt kanker een gezond 
leven hebben. En het gaat lukken ook. 
Versnelde introducties van nieuwe medi-
cijnen of combinaties daarvan door samen-
werking op de meest uiteenlopende 
terreinen en niveaus geeft steeds meer 
hoopgevende resultaten. Zodat het voor 
steeds meer mensen niet te laat is.  
Kom hiervoor ook letterlijk in beweging en 
wandel ook mee op 6 april. 

 

 

 

Niet verkiesbaar 

dorpsgenoten voor hun lijstje voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met alle sympathie die ze geven en 
verdienen, willen de meesten toch liever niet op een verkiesbare plaats. 
Alsof er iets te kiezen valt. Lees de kernwaarden, de speerpunten, de programma’s, die uitdagende teksten 
en zoek de verschillen.  Niemand schrijft een doordacht partijstandpunt over de herindeling, niemand 
schrijft dat de bieb open blijft, niemand schrijft dat het zwembad open blijft. Wel veel gelijkvloerse 
prachtige breed uitlegbare, maar kleurloze woorden in tijdloze uitwisselbare verhalen die geen mening 
vertalen in een missie en niet op een verkiesbare plaats. 
Alsof er iets te kiezen valt. We staan allemaal in de file onder een ecoduct. We staan vast in die Walt 
Disney film en boven ons kunnen de ratten, muizen, alle ongedierte en plagen zich vrijelijk door het land 
verplaatsen als ze tenminste de duizenden kilometers peperdure tunnels en gaas netjes volgen. Met een 
overheid die 30 miljoen euro uitgeeft voor 6 ecoducten. Met gewetenloze, hersenloze media die leugens 
als waarheden schreven en die politici de macht van de tegenstemmers gaven en daarmee een regering 
bezorgden die Nederland juist helemaal niet wilde. Met politici die knikkebollend toezien dat gemeente 
grenzen die hen bestaansrecht geeft, verdwijnen en met hen de bezieling om juist grensverleggend te 
willen zijn. Zo komen ze vanzelf op een niet verkiesbare plaats.  
Alsof er iets te kiezen valt. Als ze niets meer voor jou kunnen doen. Op een weg die niet jouw keuze is, is er 
nog één richting, die verschrikkelijke berg op. Daarmee kan dan toch, als bijna alle kaarsjes uit zijn, een dag 
komen dat de oncoloog vertelt dat de tumoren niet meer groeien. Door dit nieuwe middel dat nog niet 
beschikbaar was toen jij jouw strijd begon. Voor die mensen is het zonder keuze doorgaan zolang de strijd 
te dragen is. Zonder keuze doorgaan om voor die mensen de strijd draaglijk te maken. Dat doen we zonder 
keuze, maar met een missie. Voor die mensen op een werkelijk niet verkiesbare plaats.  
Steun ons daarin. Ga vooral ook stemmen. Maak de keuzes die je wèl zelf kunt maken. 

 

leven met kanker 

We hebben ze inderdaad op un rijke 

 


