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nieuwsbrief 11 
2013 

week 

 

Op  5 en 6 juni 2013 gaan acht mensen uit Chaam in dit team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker over tien jaar niet meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving. 

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 
 

 

 

 De stand van zaken 
 

samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook!  

Alpeduzes AchtvanChaam 

 

 .www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  
klik op ‘actiepagina’s 2013’ en zoek op Acht van Chaam 

Xwww.opgevenisgeenoptie.nl  
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nog 84 dagen tot de start 

14.934 website bezoeken 

161 donateurs

 

€ 5.647,45 gedoneerd 

 

 

Mijn naam is Jan Schoenmakers, 49 jaar 
jong en ik maak net als vorig jaar deel 
uit van het team ‘8 van Chaam’. Vorig 
jaar heb ik die berg de Alpe d’Huez twee 
keer naar boven hardgelopen. In de 
geest van Alpe d’HuZes verleg ik mijn 
grens en ga het uiterste in mezelf 
opzoeken. Dit jaar is mijn uitdaging dan 
ook 3 keer hard naar boven te lopen. Dit 
is inderdaad 3 maal 15 km, ofwel een 
hele marathon bergop. 
Helaas is kanker nog steeds niet weg te 
denken uit onze samenleving. 
Of het nou familie is, of een vriend of 
vriendin, de klap blijft elke keer 
verschrikkelijk als iemand uit je naaste 
omgeving te horen krijgt dat hij of zij het 
slachtoffer is geworden van deze 
vreselijke ziekte, met als gevolg een 
gevecht voor herstel wat zeer zwaar en 
emotioneel is. Ons streven is dat kanker 
van een dodelijke naar een chronische 
ziekte gaat en hierdoor ook vele mensen 
zullen kunnen genezen. In de strijd 
tegen kanker wil ik zoveel mogelijk geld 
inzamelen voor het KWF door mijn 
sportieve bijdrage te leveren in de vorm 
van het beklimmen van de Alpe d’Huez. 
Graag  vraag ik U daarom een donatie 
te doen en op die manier samen met mij 
de strijd aan te gaan. 
Want alleen samen kunnen we winnen. 
Alvast erg bedankt voor jullie steun.    
 

 

 

Deelnemer  

 

 

 
 

 Sponsor aan het woord 
 

aan het woord 

 
 

Zou jij je motivatie kunnen op- 
schrijven……..… zei Adrie. 
Ik ben helemaal geen schrijver 
maar  om  te vertellen wat ons 
motiveert  om  mee  te  helpen 
aan dit geweldige doel, dat zal 
toch niet heel lastig zijn. 
Vorig  jaar  hoorde  ik  van het 
gemotiveerde  team  en  hun 
zware,  maar  geweldige plan 
en toen dacht ik: ‘hoe kunnen 
wij daar ons steentje aan 
bijdragen?’. In ieder geval, net 
als  vele anderen, zorgen dat 
het flink onder de aandacht 
wordt gebracht. En waar wij 
onszelf in thuis voelen; het 
mensen naar de zin maken en 
vermaken. Zo werd het mooie 
idee van een benefiet avond 

 geboren met terugkijkend een geweldig resultaat. Ook dit jaar werd er weer een team gevormd. Zelf 
heb ik duurlopen nooit erg gevonden en werd zo wel behoorlijk opgenaaid door Jan Schoenmakers 
(dan zou hij tenminste niet alleen lopen). Maar ja, serieus erover nagedacht, kwam ik er snel achter  
dat de trainingsarbeid, waar  deze acht geweldige mensen zo enorm veel tijd in steken, er voor mij 
dit jaar niet in zou zitten. Maar toch, het ondersteunen van zo’n geweldig doel kun je gewoon niet 
laten schieten. Ook dit jaar gaan wij er alles aan doen om tijdens een benefiet avond het  onder-
steunende bedrag nog even extra aan te trekken!! Het zal dit jaar op zaterdag 11 mei zijn dat er 
weer een spetterend optreden van de band De Bijtels voor jullie geregeld gaat worden in  De Loco 
Bar,  waarin de avondopbrengst weer ondersteunend gaat zijn om het doel van  het  Alpe D’HuZes  
team  Acht van Chaam  te gaan bereiken. Iedereen is bij deze uitgenodigd. Tijdens de avond gaat  
ook weer van alles gebeuren, waarvan we hopen dat iedereen zijn steun wil geven en iets bijdragen. 
Team Acht van Chaam enorm veel succes, we zijn nu al weer erg trots op jullie!! 
Eric van den Enden, Loco Bar Chaam; misschien volgend jaar wel als deelnemer meelopend.  
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Dit kan zeker weer iets moois worden,  steun ons ook! 
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De andere kant van Jan Schoenmakers. Jan is blijven plakken want 
hij vond in die onuitwisbare week op Alpe d’Huez alle kracht en reden 
dit jaar zijn grens iets verder te willen leggen. Zo kennen we Jan. 
Chaam kent hem ook als voetbalplaatje, want zo kunnen we hem 
plakken. Hij heeft zelf ook zo’n glimmend boek met zijn glossy foto 
erop. Als de eerste stap op weg naar eeuwige roem. 
Met lichte dwang worden ze uitgenodigd, vrienden van papa en 
mama, opa’s en oma’s, hele schoonfamilies die buiten Chaam wonen. 
Komen jullie alsjeblieft in Chaam boodschappen doen, dan krijgen wij 
voetbalplaatjes. Dit houdt Chaam bezig. Chaam leert elkaar kennen 
met plaatjes. Elk plaatje is een mens, jong of oud, en heeft zijn eigen 
verhaal. Niet alle plaatjes zijn getalenteerde voetballers en hebben 
een succes verhaal, maar het zijn allemaal kanjers, jong en ouder. Er 
is geen team zonder vrijwillige begeleiders. Mensen die onbaatzuchtig 
zichzelf met verantwoordelijkheidsbesef inzetten om met anderen iets 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ik heb mezelf nog niet 

 
 

 Heb jij ze al ? 

 

 
te bewerkstelligen, dat kan een mooie zaterdagochtend zijn en dat kan een mooie jeugd zijn. 
Als over duizend jaar een handjevol achtergebleven Chinezen hier langs de Chaamse beek opgravingen gaan 
doen, zullen dat de fossielen van de Chaamse beschaving zijn die ze aantreffen; de voetbalplaatjes. 
We nemen afscheid  zonder te zoenen.  In plaats van een  hartstochtelijke afscheidszoen komt er ineens een 
smoezelig plastic zakje uit haar jaszak; zorgvuldig verwijdert ze het stiekje. Zullen we nog even ruilen? 
Hij  is bob  want  hij  heeft  net zijn  rijbewijs  en mag  met de auto van pa  vol vrienden en vriendinnetjes gaan 
stappen.  Ze ziet in hem  de jonge god.  Hij ziet in  haar het  mooiste meisje van de wereld.  Ze  verdrinken in 
elkaars  ogen. Smoorverliefd  zijn ze.  Zijn  moeder tikt hem op zijn schouders.  Eindelijk  heb  ik hier nou toch 
het plaatje van Milou,  heb je dat al?  Een  droom valt in duigen,  weg romantiek,  de toekomst kan wachten,  
eerst  Milou  in mijn boek plakken. 
Tot diep in de nacht brandt er licht op Grazen. Twee moeders zitten als verzetsvrouwen in een oorlogsfilm in 
een stiekeme sfeer bij schemerlicht aan de keukentafel. Ze ruilen voetbalplaatjes.  
Volwassen mensen bijeen in een café voor een zeer belangrijke vergadering. Die avond moet het gebeuren. 
Met de vuist op tafel. In alle hevigheid komen de emoties los; ik heb mezelf nog niet.  
Er zijn huizen in Chaam waar ’s nachts het licht nog brandt. Niet omdat ze plaatjes ruilen. Er zijn huizen waar 
geen licht brandt en mensen stilletjes samen huilen.  Die mensen zoeken zichzelf niet, die zoeken elkaar. 
Eens komt het moment dat ieder zichzelf gevonden heeft. Dan zal blijken dat het zoeken minder erg kan zijn 
dan het vinden. Deelnemers aan Alpe d’HuZes vinden vroeg of laat op die berg zichzelf, dat is zeker. 
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De ansichtkaarten van het Alpe d’HuZes team! U hoeft ze 
niet te sparen,  niet te ruilen.  U kunt ze gewoon kopen en 
versturen naar al uw vrienden en kennissen. Voor één setje 
van 5 kaarten betaalt U slechts € 5,-. U kunt kiezen uit een 
setje ‘Groeten uit Chaam’ en uit  
een setje ‘Gelegenheden’.  
Belangrijkste van alles:  
U steunt hiermee  
het goede doel!  
Deze mag u niet missen. 
U kunt ze kopen bij de  
bekende verkooppunten in  
Chaam. Met een email naar  
ankvandenhoek@xs4all.nl   
worden de kaarten bij u afgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 


