
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wij worden gesteund door: 

 

 

  

 

nieuwsbrief 29 
2013 

week 

 

Op  5 en 6 juni 2013 gingen acht mensen uit Chaam in dit team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan. 

De strijd wordt gevoerd om kanker over tien jaar niet meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving. 

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 
 

 

 

 

 De stand van zaken 
 

samen in de strijd voor één groot doel, met uw steun! 

per: 25 juli 2013 

 

 

 

 

 

 

Help kanker   
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 Maak het mee         

         

 

Op deze plaats in onze nieuwsbrief hebben 

we steeds melding gemaakt van wetens-

waardigheden en het actuele bedrag dat tot 

dat moment totaal aan ons team was 

gedoneerd. Voorafgaand aan onze ereronde 

tijdens de Acht van Chaam zullen we het 

eindbedrag bekend maken.  

 

gebeurt, lijkt onmogelijk, maar deze 
berg zes keer beklimmen leek ooit 
ook onmogelijk. Op vrijdag 16 
augustus willen we in de Loco Bar 
kort en krachtig met vooral veel 
beelden de beleving van 2013 met 
jullie delen. Omdat één beeld meer 
kan zeggen dan 1.000 woorden, 
nodigen we iedereen die iets van ons 
verhaal wil horen èn zien hierbij uit. 
Als de antwoorden op alle vragen. 
Als waardering voor jullie donaties. 
Als dank voor jullie ondersteuning. 
Kom kijken en luisteren, mee beleven 
en mee praten, want jullie maakten 
het mogelijk en wij maakten het af. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

16 augustus  
20:00 - 21:30 uur 

  

De kaarsjes die mee zijn 
geweest, zullen er zijn.  
Je kunt ze mee naar huis 
nemen. 

 

Een Alpe d’HuZes avond 

zonder donatiebox. 

 

Groet  en ontmoet ons 

team. Kom langs. Ervaar 

de Alpe d’HuZes stress 

die mensen verandert. 

 

 

Loco Bar 

 foto’s    films    alle verhalen 
 

 

 
 

 

 

 

Een noodkreet die iemand op een 
kaarsje schreef wat wij vanuit Chaam 
meenamen naar Alpe d’HuZes en daar 
twee dagen boven op die berg lieten 
branden. Machteloos staan we tegen-
over kanker. Met Alpe d’HuZes gaan we 
er iets aan doen. Als we daar zijn met 
zoveel strijdende mensen, die allen hun 
grenzen verleggen en zichzelf compleet 
overstijgen dan weten we dat er ook 
werkelijk iets gebeurt. Wat is het een 
groot voorrecht om in zo’n gezelschap 
deel genoot te zijn van Alpe d’HuZes. 
Wat is het fijn te mogen helpen. Wat zijn 
we verdrietig dat het voor velen te laat 
is. Wat zijn we gehard om deze strijd 
aan te gaan. Wat zijn we dankbaar om 
zulke mooie mensen te mogen 
ontmoeten. Wat hebben we diep 
respect voor al die mensen die zich 
belangeloos inzetten voor één doel één 
strijd. Wat kost het moeite te geloven 
dat we het een keer gaan oplossen als 
er net weer een sterke kerel van 47 jaar 
is gevloerd door die vreselijke ziekte. 
Wat geeft het toch moed wanneer je 
ziet dat het geld van Alpe d’HuZes 
wordt besteed aan concrete projecten 
waarbij de patiënt immer centraal staat. 
Wat wil het dan zeggen pijn te voelen in 
een beklimming als je je realiseert dat 
een kankerpatiënt elke dag die pijn voelt 
en twijfelt en moed en kracht zoekt om 
door te gaan en zelfs hier niet aanwezig 
kan zijn. Wat willen we graag kanker 
onder controle brengen, zodat het geen 
dodelijke ziekte meer is en mensen niet 
meer dood gaan aan kanker maar met 
kanker. Wat is het goed dat we met z’n 
allen weer zoveel geld opgehaald 
hebben om te werken aan het doel.  
Geen kankerpatiënt kan zeggen: dit jaar 
sla ik even over want het is crisis. Elke 
dag heeft de patiënt met de ziekte te 
maken. Elke dag moet hij het er mee 
doen.  Wat was het prachtig om in het 
team, waarin de fietsers en lopers tot 
het uiterste gingen, zoveel hulp en 
steun te ervaren in de spanning, in 
verbondenheid samen ieder zijn strijd 
voor een ander te kunnen strijden. 

 

Ze zijn er, mensen die ons om 02:45 uur in de nacht op 
Radio 2 gehoord hebben toen we als eersten aan de 
start stonden. Mensen die ons bij Hart van Nederland 
van SBS 6 herhaaldelijk op tv gezien hebben en 
mensen die ons in een fragment bij de NOS op Neder-
land 1, 2 en 3 gezien hebben. Mensen die via Best24.nl 
2 dagen die shirts hebben gevolgd van teamleden en 
supporters. Supporters die in Frankrijk naar huis gingen 
met het idee: “nou zijn er weer meer mensen uit Chaam 
die het begrijpen omdat ze het mee beleefd hebben”. 
Beschrijven wat er tijdens Alpe d’HuZes op Alpe d’Huez 

 

de wereld uit   

         

 

         

 

         

 

 

 

Je bent welkom! 
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 Wij deden dit voor anderen, maar jullie maakten het mogelijk! 
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 30 overwinningen  Dankjewel ! 

               

 

Om onze dank voor jullie steun uiting te 
geven, mogen we tijdens de Acht van 
Chaam op 24 juli voorafgaand aan de 
profs een ereronde rijden met ons team. 
Tot ziens bij de Acht van Chaam! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

               
 

         

 

         

 

         

 

         

 

               

         

 

         

 

         

 

         

 

               

 
 

 
 

 

graszodenkwekerij 

HEIDEHOEVE 

 

 

 

 
               

 

 
Bellevue  

 

  
 

   DAMES EN HEREN HAARMODE 

Duizenden mensen die langs jouw weg jou naar de 
eindstreep toejuichen alsof jij de enige bent die het moet 
halen en alsof ze allemaal speciaal voor jou gekomen zijn. 
Spontane high-fives, sponzen, water, duwtjes in je rug. En 
dan boven, eindelijk boven. Opgelucht, trots, blij, moe, 
brok in de keel, een lach, is het een traan, is het zweet, 
het is overal kippenvel. 

 

 
 

 

 

 

 Ton: “Op Alpe d’HuZes gaan fietsers en 
lopers het gevecht aan, maar dat doen ze 
nooit alleen; altijd samen met vrijwilligers 
en supporters, veel supporters.” 

 Anik: ‘Een weekje Frankrijk, maar 
zo’n vakantie is nergens te boeken. 
Een ervaring voor het leven!’ 

 Jan. Drie keer 15 km is een 
marathon bergop gelopen. 

 Alexander: “Enorm genoten van 
ons team en de gezamenlijke 
belevenis.  Bewondering voor 
ieders inzet en prestatie!” 

 

 Theo: “Behoorlijk pittig om die berg op te rennen.. Vooral de 2
e
 keer. 

Blij dat ik het donderdag nog een keer gedaan heb. Een heel mooie 
ervaring en vind het ontzettend fijn dat ik het mee heb mogen maken!”    
Hoe twee woorden je klein krijgen als Henryc in de laatste bocht voor 
de finish bovenop de berg in zijn beklimming passeert met: “Hé Theo!”  

 Adrie: “Je bepaalt niet wat  
het leven met je doet, maar  
wel wat je doet met je leven.” 

 
Alexander: “Je hebt pas alles 
gegeven, als je echt niet 
meer kunt!” 

 

 Alpeduzes AchtvanChaam 

 

 De sportieve prestaties van ons team 
kunt u vinden op onze website. Daar 
vindt u ook alle mensen die ons 
gesteund hebben, naast de sponsors 
die u op onze  nieuwsbrieven heeft 
kunnen zien en die ons een groter 
steuntje in de rug hebben gegeven. 
Kijk op: 

www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  

 


