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nieuwsbrief 29 
2012 

week 

 

Op  6 en 7 juni 2012 gingen acht mensen uit Chaam in dit team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan.  

De strijd wordt gevoerd om kanker over tien jaar niet meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving. 

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 
 

 

 

 

 De stand van zaken 
 

samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook!  

Alpeduzes AchtvanChaam  .www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  

per: 19 juli 2012 
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We zouden er een boek over kunnen schrijven en dan nog zou geen lezer het begrijpen.  Alle 
media en communicatiemiddelen ten spijt is niet over te brengen wat er die dagen op die berg 
gebeurt. Je wordt er een ander mens.  
Het was een groot voorrecht om deel te mogen nemen aan Alpe d’HuZes. Op deze manier hebben 
we een steentje kunnen bijdragen aan dit fantastische project waarin iedereen strijdt voor 1 doel: 
dichter komen bij een oplossing van die vreselijke ziekte kanker.   
Niemand is er voor niets. Iedereen heeft een reden om daar te zijn op die fantastische, prachtige, 
maar vreselijk steile berg met 21 bochten. Iedereen heeft inmiddels van dichtbij of van heel dichtbij 
met de ziekte kanker te maken. En iedereen kent dus ook het machteloze gevoel wat daar bij 
hoort. Alpe d’HuZes doet er iets aan. Met al die duizenden mensen samen brengen we geld bijeen 
om de ziekte aan te pakken.  
Diepe diepe indruk heeft het gemaakt te zien dat eenieder zich vrijwillig inzet voor deze zaak. Alle 
rangen en standen verdwijnen. Iedereen is gelijk. Iedereen komt daar geheel voor eigen kosten, 
om zich in te zetten voor het goede doel. Of het nu gaat om het bereiden van het eten, de 
medische staf, de voorzitter van de organisatie, de vlaggers in de bochten of de mensen die de 
wc’s schoonmaken … iedereen betaalt zijn eigen verblijf, reis, eten en drinken. Iedereen zet zich 
geheel vrijwillig in voor dit goede doel. Dat motiveert ons enorm om juist voor dit doel geld in te 
zamelen. We weten dat al het geld goed terecht komt. Daar waar het hoort.  
Tot 7 oktober a.s. wordt er nog geld ingezameld voor dit project. Dan vindt de Cheque-
overhandiging plaats van Alpe d’HuZes aan KWF. Dit gebeurt niet zomaar. Al het geld wat bijeen 
gebracht wordt komt in het speciale Alpe d’HuZes fonds van KWF kankerbestrijding. Alpe d’HuZes  
bepaalt waaraan dit geld besteed wordt. Het zijn allemaal projecten waarin de patiënt centraal 
staat. De patiënt centraal en kanker leefbaar; het gaat ervan komen, door ons en door jullie! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Marij haarmode    Camping De Meijsberg       
Bakker Nagelkerke    Camping Buitenlust  
Albert Heijn Laurijssen           Bibliotheek 
Email naar: ankvandenhoek@xs4all.nl 
en ze worden bij u thuis bezorgd! 

 

        

 

 

             

  

 

 Nog steeds te koop! 

 Binnen 24 uur kanker 
Of niet? Het eerst en misschien nog wel het meest 
slopende aan de ziekte kanker is wel de grote 
onzekerheid. In Nederland worden jaarlijks 560.000 (!) 
mensen doorverwezen voor nader onderzoek onder 
verdenking van kanker. Deze mensen moeten nu 5 tot 
40 dagen wachten op een uitslag. Het project 
sneldiagnose zorgt ervoor dat inmiddels de betere 
ziekenhuizen binnen één dag patiënten uitsluitsel 
kunnen geven over hun ziekte en behandel-
mogelijkheden. Dit is te danken aan een initiatief van 
Alpe d’HuZes, en daarmee aan jullie die ons steunen! 
 
 

 

Chaamse ansichtkaarten   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
D A M E S  E N  H E R E N  H A A R M O D E 

Wij realiseerden tot nu toe: 

9.042 website bezoeken 

657 facebook vrienden 

1.274 donateurs 

die zorgden voor 462 donaties  

en  € 35.648,99  is gedoneerd. 
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Wij deden dit voor anderen, maar jullie maakten het mogelijk! 
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graszodenkwekerij 

HEIDEHOEVE 

 

 

 Harm Rittman 

D I E R V O E D E R S 

 

DANKJEWEL! 
Het mag niemand ontgaan zijn, dat wij iedereen die 
ons tot nu toe in welke vorm dan ook gesteund heeft 
ons doel en zelfs veel meer te bereiken, heel erg 
dankbaar zijn. Ons team blijft een bijzonder Chaams 
initiatief dat op een heel groot draagvlak kan bouwen. 
Ons doel is zeer ruim bereikt. Voor het grote Alpe 
d’HuZes doel streden ook de in Breda woonachtige 
uit Chaam afkomstige Patrick Struys en Albert Heijn 
Luud Laurijssen. Jullie weten inmiddels hoe we het 
gedaan en vooral voor wie we het gedaan hebben, 
dat hebben we met hart en ziel gedaan, maar jullie 
steun heeft het echt mogelijk gemaakt. Dankjewel. 
Om onze dank nog iets meer kracht te geven, mogen 
we tijdens de Acht van Chaam op woensdag 25 juli 
voorafgaand aan de profs een ereronde rijden met 
ons team. Tot ziens bij de Acht van Chaam! 

 

 Alle mensen die ons gesteund hebben, kunt u vinden 
op onze website. Daar vindt u ook de sponsors die u 
op onze  nieuwsbrieven heeft kunnen zien en die ons 
een groter steuntje in de rug hebben gegeven. Kijk op: 

 

.www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  
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We blijven plakken! 

 

 

 

 

    

 

Naar de eindstreep toegejuicht. Duizenden supporters moedigen jou 
aan alsof jij de enige bent die het moet halen en alsof ze allemaal 
voor jou gekomen zijn. Spontane high-fives, sponzen, water, duwtjes 
in je rug. En dan boven, eindelijk boven. Opgelucht, trots, blij, moe, 
brok in de keel, een lach, een traan en heel veel kippenvel. 

    

De berg overwonnen 

 
Henryc: een uur eerder  
boven dan mama. 

 Nico: geroutineerd 
en berekenend.   René: bikkel  

met blessure. 

 
 Alexander Picard: 

balans tussen topsport  
en topprestatie.  

Maarten: gedreven 
gegaan tot het uiterste.  

Adrie: deze strijd  
kunnen we winnen. 

Jan: hardlopend  
fietsers ingehaald. 

Alexander van den Eeden: 
invaller met grote klasse. 

 Annelies: 
2.864 trainingskilometers  
en inspanningen beloond. 

 

 

 

 

 

 

Zolang de doos er blijft 
staan, blijven wij uw 
zegeltjes plakken. 
Elke zegel maakt het 
verschil. 
Deze spaaractie heeft  
tot nu toe € 793,54 

opgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

 


